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Kerst 2023 

 

We hebben vanavond het Kerstverhaal gehoord – het verhaal van de geboorte 

van Jezus. Misschien heb je het vandaag voor het eerst gehoord. Misschien heb 

je het vandaag voor de honderdste keer gehoord.  

 

Het blijft bijzonder. Welk ander verhaal wordt 2000 jaar na dato nog door 2,5 

miljard mensen herdacht? 

 

Het verhaal van Jezus heeft de potentie om de wereld te veranderen. Het verhaal 

van Jezus heeft het in zich om jouw leven te veranderen. De boodschap van 

Jezus kan jou vrede, blijdschap, goede moed en vertrouwen geven – 

onafhankelijk van welke situatie dan ook in jouw leven. 

 

Dat is goed nieuws! De boodschap van Jezus – het evangelie – is letterlijk goed 

nieuws. Goed nieuws zonder bijsluiter. 

 

In het kerstverhaal, door de geboorte van Jezus, laat God zich zien. Hij is niet 

meer onzichtbaar – Hij komt heel dichtbij. De mensen konden hem aanraken. 

Jezus droeg de naam Immanuel – God met ons. 

 

Matteus 1 

22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de 

profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, 

en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is 

met ons’. 

 

Dat betekent, als we naar Jezus kijken – zien we wie God is. Hij is Immanuel – 

God met ons. We hoeven niet meer te interpreteren, we hoeven niet meer te 

speculeren over de aard en de eigenschappen van God.  

We hoeven alleen nog maar naar Jezus te kijken en naar Hem – naar Zijn 

woorden-  te luisteren. Jezus sprak veel over Zijn Koninkrijk. 

 

De geboorte in een stal, de omstandigheden, zijn eenvoudige jeugd, laten zien 

dat Gods Koninkrijk een anders is dan wat iedereen verwacht. Vanaf het eerste 

begin is duidelijk dat Gods Koninkrijk anders is. 

 

Het zal nog ongeveer tot zijn dertigste levensjaar duren voordat het openbare 

optreden van Jezus begint. Voordat de mensen versteld staan van zijn onderwijs, 

van zijn wijsheid, van zijn liefde, van de wonderen die Hij doet. 

 

Het is vandaag Kerstavond in 2023. 

De gebeurtenissen die we herdenken hebben lang geleden plaatsgevonden. Wat 

hebben ze ons nog te zeggen? 
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Is het alleen historie? 

Fijn dat het ooit heeft plaatsgevonden? 

Maar wat is er eigenlijk veranderd? 

 

De wereld is nog steeds vol hongersnood, oorlog en onderdrukking. Er is nog 

steeds ziekte, dood en verdriet. 

 

Laten we niet dezelfde fout maken als de mensen 2000 jaar geleden.  Jezus is 

niet een machthebber die werkt volgens de regels van onze wereld.  

 

Als Kerst ons iets leert, dan is het wel dat God niet op een autoritaire en 

hiërarchische manier vrede brengt (of afdwingt).  Jezus kwam als een kind, 

geboren in een stal,  groeide op als zoon van een timmerman, in een 

onbeduidend dorp. 

 

Matteus 20 
25Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken 

onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26Zo zal het bij jullie niet 

mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten 

dienen, 27en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn –

 28zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

 

Jezus is gekomen om te dienen… 

Jezus is gekomen in om naast jou te staan.  

Naast jou in jouw verdriet. 

Naast jou in jouw teleurstelling. 

Naast jou, in jouw pogingen om het goede te doen. 

Naast jou, als je faalt. 

 

Hij wil jou vrede brengen, zelfs als er verdriet is. 

Hij wil jou vrede brengen, zelfs als er oorlog is. 

Hij wil jou Zijn liefde geven. 

Hij wil jou helpen vol erbarmen om je heen te kijken. 

Er is zoveel leed in deze wereld. 

En ook wij dragen leed met ons mee. 

Hij wil jou helpen, om lief te hebben. 

 

En ook vandaag wil Jezus naast jou staan. 

Ik wens je een zalig Kerstfeest toe! 

 

AMEN 

 


